
Met onze klas zijn we op krabbejacht gegaan………wie we ammaal tege kwame onderweg.                                             

We moesten over de stèène van de mart lòòpe, deur modder, bòòme, uppele deur  grasspriete en zwemme in ’t water. 

Luister maar ’s oe of da ging: 

Wij gaan op Krabbejacht.                                                                                                                         

1.Wij gaan op Krabbejacht. Wij zijn niet bang ! O jee!  De peperbus! Ik oor z’n klokke luie…….                                       

We kunnen er niet overheen……  Solo: we kunnen er niet onderdoor………we gaan er dwars door heen !                               

Bimmerde bam…..Bimmerdebam…….Bimmerdebam…….Bimmerdebam…….Bimmerdebam. 

2.Wij gaan op Krabbejacht ! Wij zijn niet bang ! O jee ! De Gròòtste boer. Hij sta midden in ‘t slik.                             

We kunnen er niet overheen……we kunnen er niet onderdoor………we gaan er  dwars door heen !                                                                                                         

Glopperdeglop,   Glopperdeglop,   Glopperdeglop, Glopperdeglop,    Glopperdeglop.  

3.Wij gaan op krabbejacht! Wij zijn niet bang ! O Jee…. We zien Wana  met haar toverstokske zwaaien!                                                               

We kunnen er niet overheen……we kunnen er niet onderdoor………Solowe gaan  er dwars door heen !                                                                

Zwieperdezwiep,  Zwieperdezwiep,  Zwieperdezwiep,  Zwieperdezwiep,  Zwieperdezwiep.   

4.Wij gaan op Krabbejacht ! Wij zijn niet bang ! O Jee… Deer zien we , ’t Narreke dansen!                                                                                   

We kunnen er niet overheen……we kunnen er niet onderdoor………we gaan  er  dwars door heen !                                                                                                   

Huppeldehup,   Huppeldehup, Huppeldehup,  Huppeldehup,   Huppeldehup.                           

5.Wij Gaan op Krabbejacht ! Wij zijn niet bang !  O Jee… Dèèr komt Steketee wir aan !                                     

We kunnen er niet overheen……we kunnen er niet onderdoor………we gaan  er dwars door heen !                                                            

Sluiperdesluip,    Sluiperdesluip,  Sluiperdesluip,    Sluiperdesluip,   Sluiperdesluip.            

6.Wij gaan op Krabbejacht! Wij zijn niet bang ! O Jee…. We zien de Prins in ’t slikkepeleis , zwemme!                                                             

We kunnen er niet overheen……we kunnen er niet onderdoor………we gaan  er dwars door heen !                                                      

Plonserdeplons ,  Plonserdeplons ,  Plonserdeplons ,  Plonserdeplons ,  Plonserdeplons .   



Maar wat is dat ?                                                                                                                                                                              

 

Juf : Twee gròòte glimmende òòge, Twee schare en 8 sterreke pòòte, en een mooi oranje schild en die   die willen aan 

onze tèène gaan kietele………….Nee……….!                                                                                                                                    

Samen: Het is een Krab! Plonserdeplons 2x, sluiperdesluip 2x , huppeldehup 2x , Zwieperdezwiep2x , Glppperdeglop,2x  

Bimmerdebam 2x                                                                                                                                                                                       

Juf : Naar onze voordeur….Open met die deur ! De trap op! O nee toch…….Deur niet dicht gedaan…..Paf! De trap af……    

Deur dicht…….Trap weer op……slaapkamer in. Snel in bed onder de dekens……….Wij gaan nooit meer op Krabbejacht !   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


